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Gezonden ... wereldwijd?	

Gezonden, wereldwijd. Het klinkt misschien als iets te veel hooi op 
onze vork. Hoe kunnen we voorkomen dat we aan de startlijn van 
deze mooie aansporing al moedeloos worden?

Kortgeleden was ik bij de nieuwe 
theatervoorstelling van filosoof 
Tim Fransen: Onbekommerd. Hij 
legt daarin feilloos de vinger 
op heel veel zere plekken. We 
hebben vaak nogal kromme 
manieren van (ethisch) denken 
en handelen en lijken meer dan 
eens (bij een ander) aan te 
kunnen wijzen wat goed is en wat 
niet. Op een komische manier 
laat Fransen in zijn voorstelling 
zien hoe we ondanks alles wat er 
speelt op het wereldtoneel toch 
ook onbekommerde momenten 
kunnen koesteren. Niet door de 
werkelijkheid te ontkennen, maar 
door er met open ogen en een 
open hart midden in te staan. Een 
voorstelling met veel humor is het. 

En dan niet humor als een vlucht, 
maar als een manier om samen 
adem te halen. En zo voelde het 
ook. Even werd ieder onderdeel 

bijEen Gezonden ... wereldwijd
Moeder Venantie (55) vertelt: “Ik voel me weer blij en ben weer in staat om 
voor mijn dochter Mariya José te zorgen”.

De foto op de cover is gemaakt door de Rwandese fotograaf D Image voor Kerk in Actie.

van een hele zaal vol lotgenoten 
én bondgenoten. De wereld 
bewonen we samen. 

Fransen schreef ook een boek over 
het leven in onze tijd: Leven in 
een calamiteitperk. Met humor en 
mildheid beschrijft hij in zijn boek 
de wereld waarin wij leven: Een 
tijd vol crises, onzekerheden en 
grote mondiale uitdagingen. Maar 
ondanks alle ernst, die je eerlijk 
gezegd best onder de huid kruipt 
en waarvan je spontaan veganist 
of pacifist zou worden, blijft hij 
zoeken naar wat kan bemoedigen, 
voorbij de geestelijke uitputting.

Juist in een tijd waarin het slechte 
nieuws je kan overspoelen en kopje 
onder kan drukken, nodigt hij uit 
tot een houding van aandacht, 
hoop en verbondenheid. In een 
tijd waarin zoveel mensen onder 
spanning staan, nodigt hij uit om 

weer ruimte te maken voor rust, 
reflectie en mededogen.

Ik vind het mooi passen bij het 
thema van deze bijEen. En herken 
in de bijdragen van Tim Fransen 
heel wat evangelische waarden. 
We zijn gezonden, ook wereldwijd, 
in een wereld die op veel plekken 
on-gezond is. En we kennen vaak 
alleen nog maar het tipje van de 
sluier. 

Toch nog eens, trekken we in ons 
gezonden-zijn dan niet een te 
grote jas aan? Hoe kunnen wij als 
enkeling iets bijdragen? Natuurlijk, 
iedere olijfboom die we planten 
in de bezette gebieden is er een 
en als de wereld morgen vergaat, 
planten we vandaag nog een 
appelboom, zo luidt het gezegde 
toegeschreven aan Maarten 
Luther. Het klinkt bijna naïef, 
maar misschien is dat wel de 

Gezonden … wereldwijd, wat past dit thema mooi 
bij een kerkblad dat in deze donkere maanden 
van het jaar verschijnt. 

Soms hebben we de neiging de gordijnen te sluiten, 
ons terug te trekken in onze huizen en de wereld even 
“op zij te zetten”.

De cover laat zien wat betrokkenheid bij mensen ver 
weg kan betekenen. Als redactie werden we vrolijk 
van de coverfoto omdat het laat zien hoe onze 
betrokkenheid bij de organisatie Mwana Ukundwa in 
Rwanda een beetje kan bijdragen aan levensgeluk 
van deze kinderen.

In het interview lezen we hoe de ZWO-commissie ons 
helpt om die betrokkenheid vorm te geven. Het eerste 
kwartaal zal Rwanda extra aandacht krijgen.

En natuurlijk leest u informatie over alle diensten en 
activiteiten in de komende weken. Bekende maar ook 
nieuwe activiteiten, denk aan de tentoonstelling met 
kerststallen en het lunchconcert op tweede kerstdag 
in de Kreek. 

Hannie Luiten

Van de redactie

>>
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bedoeling. Want, wat is het 
alternatief?

Gezonden wereldwijd heeft wat 
mij betreft zeker te maken met 
die kleine en grotere acties 
die we kunnen doen. Een brief 
ondertekenen voor Amnesty, 
een donatie voor het vervoer 
van kleding naar Roemenië, 
solidariteitsacties met zusters en 
broeders in Rwanda. Maar vooral 
voel ik mee met Fransen hoe het 
gezonden zijn te maken heeft met 
het bewaren van hoop. Altijd het 
bewaren van hoop. En dan denk 
ik: Wie zich laat zenden, ontdekt 
dat hoop zich niet laat opsluiten. 
Nooit. 

Irene Pluim
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Op goed gerucht

Terwijl ik aan het backpacken was in Australië, werd, kort na de 
millenniumwissel vijfentwintig jaar geleden, ‘Op goed gerucht’ 
opgericht. Een nieuwe beweging van een groep jonge theologen en 
predikanten die voelden dat er voor hen een frisse wind nodig was 
in de kerken.

Op zoek naar nieuwe inspiratie, bij al het gedoe 
ook rondom (toen nog) samen-op-weg dat maar 
niet opschoot. Maar vooral ook weer plezier in kerk 
en kerkenwerk, oftewel: ook weer ruimte voor ‘lol, 
luchtigheid en humor in de kerk’, naast al het getob 
over fusieprocessen waarbij vooral energie weglekte. 

Op goed gerucht bestond in de begintijd vooral uit 
(mijn) Groninger (mede)theologen, maar groeide al 
snel uit tot een bredere groep waarbij het om eigen 
zeggen gaat om ‘frisse ruimdenkende theologie met 
bijbelse wortels en midden in de moderne tijd’. En 
daarom was er een bescheiden feestje, vorige week, 
op een bescheiden plek, een Stayokay. En was ik er 
graag bij. Dit keer wel. Want na mijn backpacken, 
begon ik een jaar later zelf als predikant, ook bijna 
een jubileum dus. 

Mooi om bij al het terugblikken te merken dát 
er ook veel veranderd is in die vijfentwintig jaar. 
Dat er, naast het mooie en goede uit de traditie 
veel creativiteit en vernieuwing kan zijn op heel 
diverse kerkplekken. Dat de groep van toen er weer 
‘zin’ in heeft gekregen en er mooie publicaties en 
studiedagen georganiseerd werden en worden. 

Op goed gerucht. Wat een geweldig initiatief en een 
heerlijke naam. Want daar moeten we het toch van 
hebben, het goede gerucht!

Jullie allen nog een mooie adventsperiode gewenst en 
een Kerst waarbij je wereld ópengaat.

Irene Pluim
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Schoolklassen in de Oude Kerk
Op vrijdag 28 november kwamen er twee 
schoolklassen van de Paasbergschool naar de Oude 
Kerk.

Ds. Irene Pluim ontving de kinderen en liet ze ervaren 
wat er allemaal in de kerk gebeurt. Er kwamen veel 
vragen en de kinderen deden goed mee

Vanwege gezondheidsproblemen van ds. Martine 
Nijveld is er deze keer geen stukje “persoonlijk” van 
haar.



 5 bijEen

In memoriam

Leo Kok (8 april 1930 – 3 oktober 2025)
Leo Kok was een aimabel en erudiet mens. Geboren en getogen in een vrijgemaakt nest, later met zijn vrouw Ada overgestapt 
naar de, toen nog, Nederlandse Hervormde Kerk, heeft Leo uiteindelijk kerkelijk onderdak gevonden bij de remonstranten. Wat 
hem zijn leven lang heeft beziggehouden, is de vraag hoe je geloof kunt vertalen naar rechtvaardig politiek handelen. Het ging 
Leo erom de ander, in de breedste zin van het woord, tot zijn of haar recht te laten komen. Op vrijdag 10 oktober hebben wij in 
een dienst in de Oude Kerk, waar Leo’s moeder indertijd was gedoopt, afscheid van hem genomen. Gelezen zijn woorden van 
Paulus over de weg van de liefde. Leo is begraven op natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. (AvdW)

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Jan Soegies (12 mei 1938 – 1 november 2025)
“Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is”. 
Bij het afscheid van Jan in crematorium Moscowa klonken verhalen over zijn leven en zongen we het lied aan 
het licht van Oosterhuis. Na een aantal jaren weg- en waterbouw werkte Jan lang bij Heidemij. Hij kreeg twee 
dochters. Jan was een rationeel mens, met een kunstzinnige en mystieke inslag en een grote interesse voor 
alle vormen van licht en schaduw. Hij genoot van ontmoeting met gelijkgestemden, ook binnen de kerk en 
in kloosterweekenden, was actief in vrijwilligerswerk. Na een moeilijke periode vond hij ruim dertig jaar lang 
nieuw evenwicht met Corrie van Amstel. De laatste jaren woonde hij in Het Beekdal, waar hij liefdevol werd 

                verzorgd. Jan werd 87 jaar. (IMP)

Anja Neerhof – ten Brinke (23 september 1969 – 9 november 2025)
Anja groeide op in Enter, in een warm groot gezin waar gastvrijheid en zorgen voor elkaar er helemaal bij 
hoorden. Samen met Johan kreeg zij Mark, Bart en Pieter. Anja werkte met hart en ziel bij de Buurtzorg en 
hield enorm van sociale contacten. Ondanks de diagnose ALS bleef zij positief en kon zij genieten van de 
verbondenheid binnen gezin, met vrienden, in de natuur. Graag ging zij naar de zee. Zonder stem bleef 
Anja volop communiceren en maakte het lichter voor anderen. Op het laatst ging het snel, maar ‘het is goed 
zo’. Anja werd 56 jaar. Bij haar afscheid in een volle Vredebergkerk klonken er liefdevolle verhalen en veel 
dankbaarheid. Follow the sun, geniet van het leven, iedere dag opnieuw. ‘Voor alles is een tijd’ hoorden we 

van zinzoeker Prediker. Na de dankdienst was er volop ruimte voor ontmoeting en vertrouwden wij Anja toe aan de aarde op 
natuurbegraafplaats Boschveld in Oosterbeek. (IMP)		

Piet de Ruiter (17 juni 1934 – 17 november 2025)
Piet groeide op in Hilversum. Op jonge leeftijd leerde hij Coby kennen en kregen zij twee kinderen. Na de 
opleiding werktuigbouwkunde bleef hij nieuwe uitdagingen zoeken in het werk en woonde het gezin op 
verschillende plekken. Hij hield van de natuur en dieren, kon goed klussen. Was altijd ook actief in de kerk 
en kon daarover veel vertellen. ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’ was zijn trouwtekst 
en ondergrond onder zijn leven. Met dochter Carla in Australië was er een hechte band en veel onderlinge 
bezoeken. De laatste jaren ging het zicht en de geest van Piet achteruit en verhuisde hij van Doorwerth naar 
Pieter Pauw in Wageningen. Bij zijn afscheid klonk ook het levensverhaal van Coby die in coronatijd overleed 

                 en zongen we ‘Dankt, dankt nu allen God!’. (IMP)	 	
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Hèt gezicht bij 
iedere uitvaart

Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilder-

werk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor 
de contactgegevens
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Gezonden wereldwijd

Gerard is voorzitter van de ZWO-
commissie en Bas is lid.

Beiden hebben meer van de wereld 
gezien dan alleen Europa; beiden 
hebben ook op verschillende 
plekken buiten Europa gewoond 
en hebben dus ook vanuit eigen 
waarneming kennis van behoeftes 
en het omgaan met tekorten in 
andere gebieden van de wereld.
Vijf á zes keer per jaar komen zij 
met de ZWO-commissie, die uit 
vijf personen bestaat, bij elkaar 
om samen te bepalen wat het 
doel voor het komende kwartaal 
zal zijn. Daarbij komen zowel 
Zending als Werelddiaconaat als 
Ontwikkelingssamenwerking in 
overweging.

De groep neemt zijn taak heel 
serieus: om beurten begint een van 
de leden met een bijbelgedeelte, 
een gedicht of een gebed, daarna 
gaan ze met elkaar in overleg. 
Er is voorafgaand aan de 
vergadering al flink wat gemaild 

met elkaar zoals over mogelijke 
doelen en dat helpt bij de 
besluitvorming. Inspiratie krijgen 
ze van ‘Kerk in Actie’.

Gerard vertelt: “Kerk in Actie is 
een onderdeel van de Protestantse 
Kerk Nederland; Kerk in Actie is 
een partij met veel kennis over 
behoeftes en projecten in andere 
werelddelen, een partij die er voor 
zorgt dat het bijeengebrachte geld 
op een verantwoorde manier goed 
terecht komt.”

Bas vertelt hoe ze een eerlijke 
verdeling nastreven over de 
verschillende werelddelen, 
gekoppeld aan een goed doel. 
Vier keer per jaar schrijft hij 
erover in bijEen en vertelt ons 
over de situatie in het gebied van 
de volgende actie. Als er al eens 
persoonlijke contacten zijn, lopen 
die via Kerk in Actie.

Van de commissieleden bereist 
niemand een projectland; dat kost 

veel geld en het gaat ten koste 
van het bijeengebrachte bedrag.

Enkele jaren geleden is een 
delegatie van de Presbyteriaanse 
kerk uit Rwanda (EPR) enkele 
dagen in Oosterbeek geweest. In 
een kerkdienst heeft de voorzitter 
van de EPR over zijn land en reis 
verteld. Dat was een zinvol contact. 
In het eerste kwartaal van 2026 
collecteren we voor Rwanda, zie 
pagina 11.

De ZWO-commissie richt zich 
dus voornamelijk op projecten 
in het buitenland, maar heeft 
ook enkele langjarige projecten, 
zoals Stichting Child in Tanzania 
en Stichting Chef. Stichtingen 
die zich inzetten om projecten in 
het buitenland te ondersteunen 
en die geleid worden door 
gemeenteleden. Ook de werkgroep 
Roemenië wordt jaarlijks financieel 
bedacht.

Goed om eens te horen hoe de 
ZWO-commissie te werk gaat 
en welke doelen zij nastreeft. 
Een taak waar de diaconie zich 
verantwoordelijk voor voelt en 
waar wij allemaal bij betrokken 
zijn.

We hopen nog vaak over mooie 
projecten te horen en er aan te 
kunnen bijdragen!

Opgetekend door Joke Weening

G
em

eenteleden aan het w
oord

Het thema van het kerkblad gaat al een paar keer over ‘gezonden 
zijn’. Wij voelen ons gezegend en daar komt uit voort dat we ons 
gezonden voelen. Vorige keer keken we in onze eigen omgeving 
en zagen een paar mooie acties die voortkomen uit het ‘gezonden’ 
voelen. Deze keer kijken we verder: wereldwijd. Als we wereldwijd 
kijken, is er onnoemelijk veel te doen. Het is niet zo effectief als 
wij allemaal op ons eigen houtje gaan proberen een doel ver weg 
te zoeken. In onze gemeente zoekt de ZWO-commissie namens de 
diaconie voor ons mooie, nuttige doelen elders in de wereld. Een 
goede aanleiding om hierover met Gerard Batterink en Bas van 
Helden een gesprek te hebben.
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Doopviering
Op 14 december, de derde zondag 
in de advent komt het licht van 
Kerst op een heel bijzondere 
manier door in onze viering. Twee 
kinderen worden in ons midden 
gedoopt: Jula Maria Wilhelmina, 
dochter van Peter en Josephine 
van Grootheest, zusje van David 
en Flore. En Jochem Isaï, zoon van 
Thomas en Marie-Louise Hoekstra, 
broertje van Nathan en Thijmen. 
Mooi om dit met jong en oud mee 
te beleven. 

Volkskerstzang 
Op woensdag 17 december 
is de jaarlijkse oecumenische 
Volkskerstzang in de 
Vredebergkerk. 

Er zullen veel kerstliederen 
gezongen worden, begeleid door 
Jack Blok op orgel / piano en  
het Oosterbeeks blaasensemble. 
Ook het koor de Lofstem zingt 
kerstliederen. 

De heer Joop Toeter, een 
belangrijke schakel in de 
verschillende voedselbanken in 
de regio, is de gastspreker. De 
opbrengst van de collecte is dan 
ook voor de Voedselbank.
De kerstzang begint om 19.30 uur 
en de deuren zijn open vanaf 19.00 

Bijzondere vieringen

Vredebergkerk. Aan deze viering 
werkt Gospelkoor Voices uit 
Arnhem-Zuid mee. Voices is een 
koor voor jong en ouder onder 
leiding van dirigent Rob Baas. 
Het koor bestaat op dit moment 
uit een kleine twintig leden. Bij de 
zang worden zij ondersteund door 
een combo met een toetsenist, 
basgitarist en een gitarist. Voor 
deze kerstdienst hebben zij een 
aantal heel mooie kerstliederen 
uitgezocht. Daarnaast is er 
natuurlijk volop de ruimte voor de 
kerkgangers om zelf te zingen! Van 
harte welkom!

Kerstavond (laat) in de Oude Kerk 
Aan de kerstavonddienst om 22.00 
uur zal een harpiste meewerken. 
Haar muziek zal ongetwijfeld heel 
mooi klinken in de ruimte van onze 
Oude Kerk. Daarnaast zingen we 
samen kerstliederen en staan we 
stil bij de betekenis van dit grootse 
feest in onze tijd. Welkom!

Kerstmorgen
Kerstmorgen op donderdag 25 
december vieren we met het hele 
gezin. Het geboorteverhaal van 
Jezus mét een bijzondere twist. 
Frinja van het poppenkastspel op 
het zomerfestijn, zal er ook zijn en 
met jong en oud zingen we mooie 
kerstliederen. Ben jij er ook bij?  

uur. Na afloop is er glühwein en 
warme chocolademelk. Iedereen is 
welkom en de toegang is vrij.

Jaap van Duuren

Kerstavond (vroeg) in de 
Vredebergkerk
Op 24 december is er om 
20.00 uur een kerstviering in de >>

 Kerstavondviering Wolfheze – ‘Wij gaan de nacht door

We haken aan bij de reis die Jozef en Maria maken, 
met hun nog ongeboren kindje Jezus. Vanwege een 
volkstelling moeten ze, te voet, op weg van Nazareth 
naar Bethlehem. We haken ook aan bij onze eigen 
levensreis. Soms is die fijn, soms zwaar. Soms 
zoekend, soms vindend. Soms vol tegenslag, soms vol 
verrassing. Soms vrijwillig, soms door omstandigheden 
gedwongen. Soms een reis in het volle daglicht, soms 
een reis door de donkere nacht. 

De viering is voorbereid door mensen van 
Pro Persona, uit het dorp Wolfheze en van de 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Iedereen is van harte welkom! Kerstavond 24 
december, de dienst begint om 21.00 uur maar 
vanaf 20.45 is er samenzang. Voorganger: ds. Taco 

In het donker op weg gaan, om samen kerst te vieren: dat doe je maar één keer per jaar. Het thema van 
de kerstavondviering in de Opstandingskerk in Wolfheze vertolkt die ervaring: ‘Wij gaan de nacht door’.

Bos en muzikale medewerking van Cliëntenkoor 
Zingenderwijs o.l.v. Marianne van Liemt-Kramer en 
organist Arie Vonk 
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Oudejaarsavond
Het is een mooie gewoonte om 
op de drempel van oud en nieuw 
even te verstillen. Terugkijken én 
vooruitkijken. Dit jaar wordt de 
(oecumenische) gebedsviering in 
de Remonstrantse kerk gehouden. 

Nieuwjaarsjaarsdienst
Op 4 januari, de eerste zondag 
van 2026, is er volop gelegenheid 
om elkaar alle goeds toe te wensen 
voor het nieuwe jaar. We lezen 
een passage uit het bijbelboek 
Spreuken: dat boek vol met 
praktische levenswijsheid. Mooi om 
juist op deze eerste zondag van 
het nieuwe jaar dit soort spreuken 
te lezen: hoe gaan wij het nieuwe 
jaar in? Wat wordt ons doel, ons 
streven, ons motto?

Bevestiging en afscheid 
ambtsdragers
Op zondag 25 januari is er 
afscheid en bevestiging van 
ambtsdragers. We zwaaien onze 
voorzitters van de kerkenraad uit 
(met grote waardering en dank) 
en verwelkomen (met blijdschap) 
een nieuw voorzittersduo en een 
jeugdouderling. En zo mag het een 
feestelijke dienst worden.

Veilige Kerk
De dienst op 8 februari wordt 
voorbereid samen met Anne 
Veenstra, onze vertrouwenspersoon. 
We proberen met elkaar een 
‘Veilige Kerk’ vorm te geven, waar 
iedereen zich thuis kan en mag 
voelen, in de liturgie krijgt dit 
thema aandacht. 

Gebedsweek voor de eenheid
Op zondagmorgen 18 januari 
vieren we oecumenisch 
RenkumBreed de gebedsweek voor 
de eenheid. Het thema in 2026 is 
het verlangen naar eenheid: Eén 
van Geest.

Deze dienst vindt plaats in de 
vernieuwde protestantse kerk De 
Bron aan de Utrechtseweg 93 in 
Renkum. En voorganger is ds. Joke 
Quik.

Niet doorgaan van de adventsvespers 

De Raad van Kerken RenkumBreed schrijft het 
volgende bericht:

De adventsvespers en de 40-dagenvespers zijn een 
vast onderdeel van de jaarlijkse vieringen die door de 
Raad van Kerken worden vormgegeven. Deze traditie 
werd jarenlang gedragen door met name Joost 
Klopper en Marlies Raaijmakers. Na het wegvallen 
van Joost bleek het steeds lastiger om de vespers 
inhoudelijk en organisatorisch rond te krijgen. 

Inmiddels zijn wij op een punt aangeland waarop we 
hebben moeten besluiten te stoppen met de vespers. 
We willen iedereen die al die jaren een bijdrage 
hebben geleverd aan de vespers – als voorganger, 
musicus of koster – danken voor hun inzet en 
bereidheid steeds weer mee te werken. We kunnen 
terugkijken op mooie vespers waarbij een ook min 
of meer vaste groep kerkgangers steeds met ons 

meevierden. 

Voor nu betekent dit besluit dat ook de 
adventsvespers van 2025 niet meer plaats zullen 
vinden. De Raad van Kerken RenkumBreed vindt 
dit vanzelfsprekend jammer en staat open voor 
initiatieven van een ieder die met nieuw elan de 
vespers wil vormgeven.

D
iensten en V

ieringen
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De Lichtjesavond van 12 december is de laatste activiteit van de 
werkgroep Amnesty International Gemeente Renkum die per 1 
januari 2026 stopt. Na vele jaren van inzet nemen wij afscheid als 
actieve vrijwilligers van Amnesty International.

K
er

k 
en

 s
am

en
le

vi
ng Wie neemt het stokje over?

stem voor mensenrechten in onze 
gemeenschap blijft klinken.
Wil je meer weten of overweeg 
je om het werk van Amnesty in 
Renkum voort te zetten? Neem 
gerust contact op via corryeck@
outlook.com.

“De wereld heeft mensen nodig die 
het licht brandend houden – ook 
hier, dichtbij huis.”

Met dankbaarheid kijken we 
terug op wat we samen hebben 
kunnen doen - van schrijfacties 
en voorlichtingen tot de jaarlijkse 
avonden rond 10 december vol 
licht en verbinding. 

Onze huidige leden hebben de 
leeftijd bereikt waarop het tijd is 
om het stokje door te geven aan 
een nieuwe generatie. We hopen 
van harte dat er mensen opstaan 
in de gemeente Renkum die het 
werk willen voortzetten, zodat de 

Lichtjesavond van 
Amnesty International

De werkgroep Amnesty 
International Gemeente Renkum 
nodigt u van harte uit voor haar 
jaarlijkse Lichtjesavond en om 
samen in de warmte van het 
kaarslicht stil te staan bij vrijheid, 
hoop en menselijkheid. 
Tijdens deze avond klinkt 
muziek, worden korte teksten 
gedeeld en is er ruimte voor 
stilte en bezinning. De kaarsen 
die we ontsteken, staan symbool 
voor solidariteit met mensen 
wereldwijd die opkomen 
voor rechtvaardigheid en 
mensenrechten - vaak met gevaar 
voor eigen leven.

Welkom vrijdagavond 12 
december in de Bernulphuskerk, 
Oosterbeek om 17.00 uur

Het boek Fork Ranger van Frank Holleman heeft als ondertitel: Ons 
Eten als Weg uit de Klimaatcrisis. Mijn eerste gedachte was: is dit 
echt waar? Kan ik door mijn eetpatroon te wijzigen mijn bijdrage 
leveren aan het voorkomen van een klimaatramp?

Ons Eten als Weg uit de Klimaatcrisis

Maar inderdaad, het klopt, samen 
kunnen we een vuist maken 
die veel sterker is dan in het 
algemeen wordt aangenomen. 
Frank Holleman gelooft hier 
heilig in. Daarom heeft hij naast 
een kookboek ook een seizoens-
kalender gemaakt. Ik heb hieruit 
een paar dingen geleerd: 
•	 Koop groenten uit het seizoen! 

De kalender biedt hiervoor een 
aantal heerlijke recepten! 

•	 Zelfs een verstokt vleeseter 
als ik eet nu een paar keer per 
week een heerlijke, makkelijk te 
bereiden vegetarische maaltijd. 
En gezond! 

•	 Ik heb nu een beter begrip 
gekregen van de kringloop van 
het leven en de kwetsbaarheid 
van de aarde. 

Kortom, ik kan zowel boek als 

seizoens-kalender iedereen van 
harte aanbevelen. Bovendien is 
het een ideaal geschenk voor de 
komende feestdagen!

Boek en seizoens-kalender zijn 
alleen online te koop 
(www.forkranger.com). 

Na de dankbaarheidsviering op 2 
november j.l. hebben velen kunnen 
proeven van mijn Afrikaanse 
pindasoep, een recept uit zowel 
boek als kalender. Ik heb veel 
complimenten gekregen over de 
soep! 

Voor wie overweegt de seizoens-
kalender te kopen, ik heb er nog 
een paar liggen die ik bij deze 
aanbied voor € 10,00 (nieuwprijs 
€ 19,00). 

Schiet me maar even aan in de 
kerk of stuur een mailtje naar 
jwkelderman@ziggo.nl.

Laat iedereen zijn steentje 
bijdragen, dat is de wens van de 
Groene Kerk! 

Willem Kelderman
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Oliebollen en appelbeignets

Straks zijn ze er weer: heerlijke oliebollen en 
appelbeignets! Dit jaar bestellen we ze weer bij een 
bakker in onze gemeente. U hoeft er de deur niet 
voor uit als u ze bij ons bestelt. Wel zo veilig – en 
comfortabel. Zie hieronder waar we bezorgen. De 
opbrengst is bestemd voor onze partnergemeente 
Agnita in Roemenië en komt ten goede aan de kleine 
protestantse (Református) kerk en rooms-katholieke 
parochie in Agnita. 

Alles wordt duurder en ook de oliebollen en 
appelbeignets bij onze bakker. De prijzen dit jaar: 
tien oliebollen voor € 9,- en vier appelbeignets voor 
€ 8,50. U kunt bestellen tot en met 26 december, 
in de Vredebergkerk staan wij op zondag 14 en 21 
december. 

Bestellen kan via oosterbeek-agnita@xs4all.nl of 
bij Leen van Doorn (06 5240 0099). Wij stellen 
het op prijs als u vooraf betaalt op rekening NL51 
INGB 0008 9106 86 t.n.v. Roemenië project Kerken 
Oosterbeek, onder vermelding van ‘oliebollen’.
 
We bezorgen op dinsdag 30 december vanaf 
ongeveer 11.30 uur op het adres dat u opgeeft; we 
bezorgen in Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze en de 
noordwestkant van Arnhem. 

We hebben ook bezorgers nodig; als u wilt helpen, 
dan graag! 

Leen en Jannie van Doorn

Nieuws van Stichting Chef 

Eind oktober mochten we weer twee weken in 
Gambia zijn voor onze projecten. Bij twee scholen 
zijn speeltoestellen geplaatst (schommels, 
klimrek en glijbaan) en schoolmeubilair gebracht 
en gemonteerd. 

Ook hebben we een waterput laten graven voor 
het gebied waar de dames de groenten verbouwen. 
Verder een waterinstallatie bij een aantal huizen 
in een klein dorpje, zodat zij ook gebruik kunnen 
maken van goed drinkwater!

En er zijn er afspraken gemaakt voor het komende 
jaar. Het bouwen van een Bantaba (overdekte 
eetplaats) en weer twee klaslokalen bij de school 
plaatsen, zodat de jeugd die iedere dag naar het 
voortgezet onderwijs moet, nu geen 15 km meer 
hoeft te reizen. De meesten haken dan namelijk af 
om financiële redenen. Iedere dag reizen kost veel 
geld, hetgeen ze niet hebben. 

Dank voor uw gift zodat we deze kinderen een 
betere toekomst kunnen geven!

Jaap van Duuren
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Kwetsbare kinderen in Rwanda

Voor het eerste kwartaal 
van 2026 heeft de ZWO-
commissie de collectes voor het 
werelddiaconaat bestemd voor 
Rwanda. Door recente contacten 
kennen we dit land al een 
beetje. Na de genocide van 1994 
werd de wederopbouw krachtig 
ter hand genomen maar de 
noden blijven hoog, vooral voor 
kwetsbare kinderen.

Wat begon als een opvangcentrum 
voor weeskinderen na de genocide, 
groeide uit tot een stevige 
organisatie voor kinderen en 
verzorgers, die te maken hebben 
met onder andere hiv en kinderen 
die geen veilig thuis hebben. 
Kinderen worden thuis bezocht, 
krijgen hulp op school. Verzorgers 
ontvangen steun met goed voedsel, 
inkomen en een zorgverzekering.

Inmiddels is de organisatie 
uitgebreid tot vier vestigingen 
waar in totaal 1300 kinderen de 
nodige verzorging en aandacht 
krijgen. Dat gebeurt intern maar 
de helpers in de organisatie geven 
ook steun aan vrouwengroepen die 
op hun beurt hulp verlenen aan 
kwetsbare kinderen. Zo breidt de 

organisatie zich uit tot buiten de 
centra.

De kerk in Rwanda speelt in dit 
alles een cruciale rol en heeft de 
steun van Kerk in Actie.

Bas van Helden

K
erk en sam

enleving
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t Waar ingeschreven?

Nu we allemaal relatief gezien ouder worden 
dan voorheen, komt het ook vaker voor dat we 
niet meer in ons eigen huis kunnen blijven wonen 
en verhuizen naar een zorginstelling of kleinere 
behuizing. Dit nieuwe adres ligt soms buiten de 
grenzen van onze kerkelijke gemeente. Het is goed 
om u dan te realiseren dat bij een verhuizing buiten 
onze kerkelijke gemeente u automatisch wordt 
overgeschreven naar de protestantse gemeente in uw 
nieuwe woonplaats.

Dan kan de vraag zich voordoen: stap ik inderdaad 
over naar de protestantse gemeente in mijn nieuwe 

Gedachtenisviering 

Familieleden en ook veel 
gemeenteleden hadden een bloem 
of tak meegenomen die in de 
vazen bij de paaskaars werden 
geplaatst. Er klonken woorden uit 
Openbaringen over een nieuwe 
hemel en aarde en uit Psalm 103 
over de broosheid van het bestaan. 
We noemden 40 namen en 
ontstaken voor elke naam een 
kaarsje met het licht van de 
paaskaars. De 41e kaars was 
voor de dierbare overledenen 
die elk van ons in ons hart 
meedragen. De laatste kaars werd 

aangestoken voor alle kinderen, 
vrouwen en mannen die wereldwijd 
slachtoffer werden van oorlogs- of 
natuurgeweld. 

Irene ontstak tot besluit een 
kaarsje in een lantaarn die zij naar 
buiten bracht waar op de trappen 
een gedachtenisplek was ingericht. 
Een plek waar alle bloemen uit de 
kerk naar toe zijn gebracht, waar 
iedereen - voorbijgangers, mensen 
uit het dorp - deze week hun eigen 
bloem, tak of steen neer kunnen 
leggen.

Het was goed de namen te 
horen van al die lieve mensen 
die wij moeten missen. Er was 
verbondenheid, want we kunnen 
het niet alleen. Laten we elkaar 
dragen bij verdriet en gemis. 
Het oude kerkelijk jaar hebben 
we afgesloten en we mogen weer 
starten met een nieuw jaar. Het 
is advent! We leven toe naar de 
geboorte van onze Heer.

Zondag 23 november, alweer de laatste zondag van dit kerkelijk 
jaar. De zondag waarin we de namen noemen van de gemeenteleden 
die ons dit kerkelijk jaar ontvallen zijn. Bij het gedachtenispaneel 
en de paaskaars stond de tafel van herdenking klaar met daarop 
42 kaarsjes geplaatst langs een kronkelige levensweg, want ook ons 
leven gaat niet altijd over rechte paden. 

woonplaats of wil ik bij Oosterbeek-Wolfheze 
ingeschreven blijven. Dan is het goed om te weten 
dat u altijd als voorkeurslid bij ons geregistreerd kunt 
blijven. Er moet dan wel een verzoek daartoe worden 
gedaan aan het kerkelijk bureau. Ook kinderen van 
gemeenteleden die opgenomen worden, kunnen deze 
overschrijving voor hun ouder aanvragen, zodat bij 
een afscheid een beroep kan worden gedaan op de 
eigen vertrouwde predikant in de eigen vertrouwde 
kerk. Goed om te weten!

A
ct

iv
it

ei
te

n Kerststallen-tentoonstelling

Zoals u het misschien al gelezen of gehoord hebt  
wordt er een tentoonstelling georganiseerd
van kerststallen en groepen. Deze tentoonstelling 
wordt gehouden in de Vredebergkerk op zaterdag 20 
en zondag 21 december, van 13.00 - 17.00 uur.

Heeft u geen vervoer dan kan dat geregeld worden. 
Voor informatie: Lydia van den Born (06 19796910)
of Corrie van der Voet (06 27120537).

Van harte welkom!
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Kerklunch

De kerstlunch is op dinsdag 16 
december. We verwelkomen u 
om 11.00 uur met een kopje koffie 
of thee met iets lekkers. Daarna 
houden we samen met ds. Irene 
Pluim een korte kerstviering, 
waarbij we natuurlijk lekker gaan 
zingen o.l.v. Arie Vonk op de piano. 
Na de viering serveren wij de 
lunch. 

Aanmelden kan tot en met 
zondag 14 december bij Rike 
van den Berg (026 3341387 of 
vandenbergrike92@gmail.com). U 
kunt doorgeven dat u graag wil 
worden opgehaald. (met of zonder 
rollator)

Onze volgende bijeenkomst is 
op dinsdag 20 januari 2026.. We 
hebben Tim den Besten gevraagd 

om over de Oude Kerk te komen 
vertellen. Historisch en gericht 
op de Tweede Wereldoorlog. 
Wat bijzondere verhalen. Zoals 
dat er, dankzij de opstand van 
de Bataven in 69, een oude kerk 
staat. Over de inwijdingsriten, 
maar ook over de Slag om 
Arnhem met een paar bijzondere 
ontsnappingsverhalen van 
Engelsen m.b.v. een koe of een 
doodskist en de betekenis van 
“Abide with me”.   

Aanvang is 11.00 uur. Aanmelden 
kan tot en met 18 januari. 

Op dinsdag 17 februari 2026 bent 
u vanaf 11.45 uur welkom voor de 
lunch. Aanmelden kan tot en met 
15 februari.

A
ctiviteiten

Ontmoeting met lunchconcert

Met Oase en de Kreek organiseren we als 
gezamenlijke kerken van Oosterbeek-Wolfheze dit 
jaar een lunchconcert op tweede kerstdag, vrijdag 26 
december van 12.30 uur tot 15.00 uur, in de Kreek, 
Weverstraat 24 in Oosterbeek. 

Een gezamenlijke lunch, muziek van piano en altfluit, 
samen zingen en elkaar ontmoeten. Iedereen is 
daarbij van harte welkom! Wel vinden we het fijn als 
u zich tevoren opgeeft bij een van ons, telefonisch 

of per mail. Geeft u daarbij dan ook aan of u zelf 
voor vervoer kunt zorgen, of graag opgehaald en 
weer thuisgebracht wordt. Wij hopen op een gezellige 
kerstmiddag!

Namens de kerkgroepen pastoraat en diaconie,

Tineke de Rijk (06 16734073, tinekederijk@upcmail.nl)
Hannie Nusselder (06 26784788, 
hannie.nusselder@hetnet.nl)

Sinds maart 2011 is elke donderdagmorgen het 
Inloophuis geopend. Omdat er verschillende namen 
in omloop waren, is samen gezocht naar een 
nieuwe passende naam. Dat is geworden Inloophuis 
Vredeberg. Met die naam willen we wat meer naar 
buiten treden. Daarvoor is ook een nieuwe flyer 
gemaakt die ook op zondag via de beamer te zien 
zal zijn.

Elke donderdag is iedereen welkom voor een kop 
koffie of thee, de medewerkers ontvangen de gasten 
met veel plezier! We hebben het gezellig!  

We nodigen u graag uit om een keer binnen te lopen. 
Kent u iemand die de locatie mogelijk een drempel 
vindt, nodig hem/haar dan uit en kom samen. Ingang 
zuidzijde van de Vredebergkerk.

Elke eerste donderdag van de maand is er een 

Nieuwe naam inloophuis

activiteit van ongeveer een uur. Ook dan dus nog 
genoeg tijd om met elkaar te praten. De activiteit is 
altijd een verrassing en er wordt naar uitgekeken. En 
ook niet onbelangrijk: meedoen mag maar moet niet.

Namens alle medewerkers, Greet Meijer en Bep van 
Arkel

Philippine, Rike en Käthy wensen 
u mooie kerstdagen en graag tot 
ziens! 
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Op zondag 11 januari zal na 
kerktijd een gemeenteochtend 
gehouden worden. Nog eenmaal 
onder leiding van Pieter en 
Cathrien. Op deze ochtend willen 
we aandacht schenken aan de 
kosterswoning, de verandering 
rond de jaarlijkse Actie Kerkbalans 
en een voorstel tot verandering 
van het vieren van het Avondmaal.
                           
Sinds vijf jaar vieren we 
Avondmaal in de huidige vorm. 
We breken het brood, en delen het 
uit van de schaal. Het rondgaan 
van de beker is toen gewijzigd in 
het uitreiken van gereedstaande 
glaasjes, waaruit ieder individueel 
drinkt, om hygiënische redenen 
(Covid).

De glaasjes zijn er in twee 
varianten: gevuld met wijn en 
met druivensap. Dat deelnemers 
het zelf moeten aangeven, als 

ze geen alcohol willen of mogen, 
geeft vaak een moment van 
aarzeling. Vanuit de diaconie is 
om bovengenoemde reden aan 
de kerkenraad voorgelegd in de 
toekomst alleen nog druivensap 
aan te bieden. 

De kerkenraad is voornemens dit 
volgend jaar in te voeren onder 
het motto “Niemand apart”, 
daarom druivensap, zonder 
alcohol, dat is even goed vrucht 
van de wijnstok. Dit voornemen 
willen wij vanuit de kerkenraad 
in een gesprek op de gemeente-
ochtend toelichten.

Op zondag 25 januari nemen 
wij in dankbaarheid afscheid 
van Cathrien Batterink en Pieter 
Stolwijk. Vanaf 1 januari 2018 
hebben zij samen met veel inzet 
het voorzitterschap van de 
kerkenraad vormgegeven. Nu 

is het tijd om het stokje over te 
dragen. Janneke de Vries en Peter 
van Dijk zullen op 25 januari 
bevestigd worden als voorzitter. 
Anne Minnema zal bevestigd 
worden als jeugdouderling. Met 
haar komst krijgt de jeugd ook 
een meer zichtbare plek binnen 
de kerkenraad. Anne, Peter en 
Janneke, van harte welkom. Wij 
hopen op een feestelijke dienst en 
vooral een goede samenwerking 
binnen de nieuw samengestelde 
kerkenraad.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

Na een goede, ingetogen viering op de Eeuwigheidszondag, waar 
we veertig gemeenteleden mochten herdenken in aanwezigheid van 
familie, vrienden en gemeenteleden is op 29 november de adventstijd 
weer begonnen. Uitzien naar het Licht dat komt. 

Jammer dat de vespers in de Oude Kerk op het laatste moment geen 
doorgang konden vinden. Maar met het beëindigen van deze traditie 
zijn er ook weer mogelijkheden voor een nieuwe start volgend jaar.

Oecumenische activiteiten

Thee met thema
Op 1 februari is de inleider Niloofar Azamian. 
Zij  heeft in Arnhem aan de Nieuwe Kade 
een communitycafé opgezet. Daar ontmoeten 
vluchtelingen en lokale bewoners elkaar. Het 
is een platform voor workshops, taallessen en 
kennisuitwisseling. 

Zij wil daarmee bijdragen aan wederzijds begrip en 
verbinding en een gemeenschap vormen die gericht is 
op vrede en samenwerking.

Op 22 februari spreekt Bram Grandia over een 
veranderend perspectief door een ontmoeting met 
Palestijnse en kritische Israëliers.

Meer weten, kijk op www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Leerhuis
Op 12 februari is de inleider prof. Caroline Vander 
Stichele over Vrouwen in Openbaring.  Op 2 februari 
Het kwaad in de Openbaring door prof. Dr. Tom de 
Bruin.

Meer weten, kijk op www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
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Beheer

Resultaten Kerkbalans 2025  

De voorlopige cijfers geven aan dat de Kerkbalans 
2025 waarschijnlijk ongeveer € 247.000 voor 
onze kerk gaat opbrengen. We hadden € 235.000 
begroot en de inkomsten zullen dus  daar dus een 
flink stuk boven zitten. Dat is heel fijn, gezien het 
toch wel aanzienlijke jaarlijkse begrotingstekort. 
Naast het bedrag voor de kerk is bij de Kerkbalans 
door de leden ook bijna € 25.000 voor de diaconie 
gedoneerd. 

We zijn dankbaar dat u met uw bijdrage 
meegeholpen hebt aan de voortgang van ons 
kerkelijk leven.

Kerkbalans 2026 met digitale toezegging
U kunt zich nog aanmelden voor het digitale 
toezeggingsformulier als u dit niet al eerder gedaan 
heeft. U krijgt dan een mail met een persoonlijke 
link in plaats van het papieren formulier met een 
antwoordenvelop. De digitale verwerking spaart 
ons veel papier en tijd. En natuurlijk geld, vooral bij 
de adressen die nu de envelop over de post krijgen 
toegestuurd. Via de link krijgt u ook te zien wat uw 
bijdrage in 2025 was en kunt u gemakkelijk een 
nieuw bedrag en eventueel een nieuwe betaalwijze 
aangeven. Opgeven kan eenvoudig door een mail te 
sturen naar kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. 

Een woordje uitleg bij de begroting 2026
Voor 2026 staan we weer voor grote uitgaven voor 
onze gebouwen. Het dak van de Vredebergkerk 
hoeft dan wel niet als geheel vernieuwd te worden, 
de reparatie van de zwakke plekken loopt met de 
huidige prijzen in de bouw toch in de papieren.
Het gewone onderhoud zoals schilderwerk en 
reparaties, gaat ook door. Voor het onderhoud van 
de gebouwen hebben wij een ruime reserve. Omdat 
de begrote onderhoudskosten voor de gebouwen 
voor 2026 hoog uitvallen, zijn wij van plan €40.000 
uit de onderhoudsreserve te gebruiken. Dat is in de 
begroting terug te vinden onder “onttrekkingen aan 
bestemmingsreserves”.

Onze koster Lydia blijft na haar pensioen in begin 
2025, ook in 2026 nog tien uur per week haar taken 
uitvoeren. De salarissen en traktementen volgen de 

inflatietrend.

Het Riva-systeem, waarmee o.a. op afstand de 
verwarming en ventilatie in de Vredebergkerk worden 
aangestuurd, wordt wegens ouderdom niet langer 
ondersteund en moet vervangen worden. Dit is een 
dure ingreep.

Al deze zaken gaan ons als langzaam krimpende 
gemeente aan het hart en we roepen u op van 
harte mee te doen aan het welslagen van de Actie 
Kerkbalans 2026, waarvoor u begin januari weer een 
uitnodiging zult krijgen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marianne van Helden-Welmers, penningmeester
Douwe de Vries, kerkbalans

Inkomsten in €
Kerkbalans, giften, collectes, enz.
Huren, subsidies enz.
Opbrengsten rente
Uit bestemmingsreserve gebouwen
Verlies

Totaal

Verkorte begroting 2026

259.490
42.780
41.000
40.000
53.333

436.603

Uitgaven in €
Traktementen en salarissen
Kosten gebouwen
Kosten kerkdiensten, beheer, enz.

Totaal

228.208
177.005
  31.390

436.603



Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG ON-
DERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie 
hier? 

Neem contact op met 
de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens



Een volk op weg gezet

om vrede tegemoet te gaan: 

de toekomst die is aangezegd,

moet doorverteld, verstaan, gedaan.

Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?

Wij gaan.

Lied 1002, refrein
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Collectes kerstnachtdiensten en kerstochtend 
In de kerstnachtdiensten collecteren we voor koken 
voor daklozen. Hoe belangrijk dat werk is, maar ook 
welke voldoening dat kan geven heeft u vast in de 
vorige bijEen gelezen.

Op kerstochtend is de collecte bestemd voor kinderen 
in armoede in Nederland. In de vorige bijEen stond 
op deze plaats al informatie over deze actie (die 
landelijk zowel in november als met kerst gehouden 
wordt).

Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een 
luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

12 dec. 17.00 Bernulphuskerk Amnesty International: Lichtjesavond Corry van Eck
16 dec. 11.00 Vredebergkerk Kerstlunch Käthy Jansen
17 dec. 19.30 Vredebergkerk Volkskerstzang Jaap van Duuren
20 en 21 dec. 13.00-17.00 Vredebergkerk Tentoonstelling van kerststallen Lydia van den Born

26 dec. 12.30-15.00 De Kreek Lunchconcert Hannie Nusselder
12 jan. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Vrouwen in Openbaring mw. R.M.C. Enklaar-

Cooymans
20 jan. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch met Tim den Besten over de Oude 

Kerk
Käthy Jansen

1 feb. 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Asielzoekers verbinden met 
de samenleving

Leen van Doorn

2 feb. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Het kwaad in Openbaring mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

17 feb. 11.45 Vredebergkerk Kerklunch Käthy Jansen
22 feb. 16.00 Remonstrantse 

kerk
Thee met Thema. Een veranderd perspectief 
door ontmoeting met Palestijnen en kritische 
Israëliërs

Frédérique Roelofsen
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Collecte op zondag 25 januari: Samen soepen in de 
Kreek in Oosterbeek
Als diaconie zijn we continu op zoek naar initiatieven 
in de buurt waar we een bijdrage aan kunnen 
geven of als collectedoel. Samen soepen is een mooi 
initiatief en mag even voor het voetlicht komen. 
‘Soepen’ is het nieuwe werkwoord voor samenwerken 
aan een vitale lokale samenleving. Dat doen we -in 
de Kreek- door mensen uit te nodigen om door samen 
te ‘soepen’, elkaar te leren kennen en met elkaar in 
gesprek te gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden, 
een kleine donatie is welkom maar niet verplicht.

Samen soepen is elke tweede vrijdag van de maand 
vanaf 18.00 uur in de Kreek.

Autodienst:
In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst heeft 
op de betreffende zondag.

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten

Tieners: elke zondag welkom en elke eerste en 
derde zondag van de maand tienergespreksgroep



 19 bijEen

Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134
6862 WP Oosterbeek

Ds. Irene Pluim
06 1050 6090
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en 
adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek. 
Vrije dag: woensdag

Ds. Martine Nijveld
06 1673 3742
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en 
adressen in Wolfheze. 
Vrije dag: woensdag

Kerkelijk Bureau
026 3333 094
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, 
Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kerkenraad
Voorzitters: mw. Cathrien Batterink 
(06 2319 6159) en dhr. Pieter Stolwijk  (06 2346 0068)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; 
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)
Secretaris: mw. Helma Kip (026 3342 282; 
kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Andrea Gnoth (06 4000 4144; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: vacature 
(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; 
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink 
(026 7370 410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; 
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Jeugd
Coördinator: vacature 
(jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; 
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente 
mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.
vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie 
weten.

Inform
atie over de Protestantse G
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osterbeek-W
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bijEen is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Komend nummer loopt van 19 februari t/m 30 april 2026. Inleveren kopij uiterlijk 
4 februari om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De redactie 
behoudt zich het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 0373 
7266 94, Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. Redactie: Jannie van 
Doorn, Anneke Kardol, Joep Boonekamp - van Lit, Hannie Luiten, Joke Weening 
Drukker: Editoo.

Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl (webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Anders dan anders-
viering

Kerkdiensten

Zondag 14 december 2025, 
derde advent 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim, doopdienst

Zondag 21 december 2025, 
vierde advent
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. J. Quik-Verweij, Renkum

Woensdag 24 december 2025, 
kerstavond
Vredebergkerk, 20.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Oude Kerk, 22.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Donderdag 25 december 2025, 
eerste kerstdag 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim	

Zondag 28 december 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. D.H.J. Steenks, Dordrecht

Woensdag 31 december, 
oudjaar
Remonstrantse kerk, 19.00 uur, 
ds. I.M. Pluim, oecumenische dienst

Zondag 4 januari 2026
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Zondag 11 januari 2026
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim

Zondag 18 januari 2026
Oude Kerk, 10.00 uur, 
oecumenische dienst

Zondag 25 januari 2026 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Zondag 1 februari 2026 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim, Avondmaal

Zondag 8 februari 2026
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim

Zondag 15 februari 2026
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Zondag 22 februari 2026, 
eerste zondag in de 40-dagentijd
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

De diensten in de Oude Kerk en de 
Vredebergkerk worden uitgezonden 
via de kerktelefoon; en via internet: 
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek en op 
Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen:
Het Schild: elke eerste zondag van 
de maand om 19.00 uur

Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)

De Molenberg: elke tweede dinsdag 
van de maand om 10.45 uur

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 18.30 
uur.

Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Dankbaarheidsviering Gedachtenisviering
Gesprek met de 

kinderen


